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Parochie in de toekomst. Daarvoor zijn we vanavond samengekomen.

Vooreerst wil ik jullie van harte welkom heten, en jullie ook van harte bedanken om hier op deze
avond aanwezig te zijn ..., een avond van ‘samen op weg gaan’, synodaal heet dat vandaag de dag,
‘samen’ tastend en zoekend naar waar onze parochie in de toekomst voor gaat en waar onze
parochie in de toekomst voor zal staan.

Parochie is die groep van mensen die in de kring rond Jezus staat, een groep van mensen die zijn
weg wil volgen als leerling, omdat ze geloven en ervaren dat zijn boodschap ‘evangelie’ is, een
‘Blijde Boodschap’ dus. Die parochie vorm geven in de context van vandaag én van morgen, is een
hele uitdaging.

Het was paus Franciscus zelf die reeds in 2013 in zijn tekst Evangeli Gaudium
al uitnodigde om deze weg te gaan. Hij schreef:

‘We moeten de comfortabele pastorale norm van ‘men heeft het altijd zo
gedaan’ achter ons laten. Ik nodig iedereen uit om durvend en creatief te zijn
bij dit noodzakelijk herdenken van de doelstellingen, de structuren, de stijl en
de methoden van de evangelisatie binnen de eigen gemeenschappen.’

‘Durvend en creatief te zijn in het herdenken van de toekomst van onze
geloofsgemeenschap’, een hele opgave, een hele uitdaging dus!

Omdat we als parochieploeg ons heel sterk bewust zijn van deze grote uitdaging zijn
we ruim twee jaar geleden met dit denkproces begonnen, ...

en willen we jullie nu vandaag betrekken in dit denkproces. Vandaag willen we samen
met jullie de weg ‘verder’ gaan.

Maar welke weg dan?

Het zoeken naar antwoorden op de volgende vragen kan ons misschien helpen:

Waar willen we als parochie in de toekomst mee bezig zijn?

Wat vinden we, vanuit onze ervaringen nu, noodzakelijk voor een levende parochie in
de toekomst?

Wat nemen we dus mee en waar gaan we voor in de toekomst?

En hoe willen we dat doen?

Het is dus niet zozeer kijken naar wat we niet meer doen, maar juist het ‘accent’
leggen op wat we wel samen willen doen en daar 100% voor gaan.

Vandaag, beste mensen, willen we met jullie de bevraging over de toekomst van onze
parochie starten.

We willen vandaag naar jullie luisteren en met jullie hierover in gesprek gaan.
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