Abdijweekend Geloofsgesprekken 24 tot 26 februari 2023

Ze hebben de toewijding in zich. In al hun zing-vecht-huil-bid-lach-werk-en-bewonder die hun dag uitmaakt.
Van vroeg in de ochtend vragen ze daar zegen over. En zeg nu zelf: elke ochtend je deken zo vroeg in de
ochtend van je afslaan om dan het donker uit de wereld te bidden, daar moet je moet je niet alleen veel voor
overhebben, dat kan je ook niet op eigen kracht alleen.

In de priorij OLV Bethanié in Loppem mochten we daar een weekend lang van proeven en proberen in
thuiskomen. Instappen in hun gebedstijden, wandelen in de natuur, bij een glas uitwisselen over wat vasten
betekent (een ‘geloofsgesprek’ dus), twee aan twee gezonden worden om een Emmausgang te gaan, een
inspirerende getuigenis van Zuster Ria, en zoveel meer. En ondertussen mogen gewaarworden dat de groep -
zo verscheiden als die is- naar mekaar neigt en groeit. Een gebeuren in Hem gedragen en geborgen.

De deelnemers schreven
“Abdijweekend is:
-Fantastisch.
-Opnieuw gevoed worden. Geestelijk en lichamelijk.
-Rust vinden in de stilte van de natuur, één zijn in gebed en in de warmte van het samenzijn.
-“Zaai een zaad en de aarde zal je een bloem geven” Kahlil Gibran. Ook in ons groeit het zaadje.
-Een stiltebad.
-Koele gangen met zonlicht door de ramen. Zoals: in moeilijke dagen het goede zoeken.
-Gouden licht door rosetteraam, meditate in avonddienst, wandeling in de zon.
-Goed gezelschap.
-Terug naar de kern.
-“Voedsel voor onderweg.”
-Ruimte krijgen om de tijd te vertragen en tijd krijgen voor gebed en stilte.
- “Teen en tander.”
-Psalmen.
-Rust.
-Samen onderweg.
-Stilte.
-Tijd.
-Bezinning.
-Bidden voor mensen.
-Sssssst (wanneer de slappe lach ook luide lach wordt).
-“De tegendraadsheid van het evangelie?” Wel, de zusters zijn echt tegendraads .
-Gesterkt door Zijn Woord, door de vriendschap en verbondenheid, weer op weg de wereld in."

Alvaro vroeg op het eind uitdrukkelijk aan Zuster Hanna: “Wat vond je van onze groep?”

Haar antwoord: “Jullie waren een goede groep. Geen toeschouwers maar deelnemers. Jullie waren niet alleen
aanwezig in alle gebedsdiensten, jullie deden actief mee. En dat vonden wij fijn. En daarnaast waren jullie een
stille en rustige groep. We zullen voor jullie bidden. Bidden jullie ook voor ons?”

Wie zo een verblijf meemaakte is de dagen erna nog niet vergeten dat -nog voor wij de dag openden- er in
de abdijen al gebeden is om licht voor wie de nacht kent. Monniken en kloosterlingen brengen zo een heel
nederige vorm van godsdienstige waarheid in de wereld. Niet enkel in hun gevouwen handen, maar tot in de
plooien van hun kleren zit iets heiligs verborgen. Hun identiteit bestaat uit ‘van God zijn’. En dat is hen
genoeg. Daar valt van te leren...

Dank aan Philip voor de contactname. Dank aan de zusters voor hun gastvrijheid. Dank aan Tine en Floris
voor de begeleiding, Dank aan wie er bij was.

Het werd een zinvolle start van de veertigdagentijd die ons uitnodigt om de pletwals van onze activiteiten -
die soms de kern van ons geloof verbrijzelen- stil te leggen.



